
Mijn naam is Mieke, deze naam is mij gegeven door mijn vader die bij mijn geboorte in het 

sanatorium lag met tbc. Inmiddels is mijn vader overleden en draag ik met liefde mijn naam. 

Sommige mensen vragen: hoe ben je ooit begonnen om te gaan werken in de 

complementaire zorg? Mijn moeder werkte in haar jonge jaren in een homeopathische 

apotheek in Den Haag. Voorhoeve was de naam de apotheek.  

In mijn jonge jaren had ik minder goede ervaringen met de reguliere zorg. Ik kreeg veel 

antibiotica vanwege ontstekingen, daardoor weer problemen met mijn gebit. Regelmatig 

had ik ontstekingen. Later in mijn opleiding vielen de kwartjes – vanuit homeopathie de 

stroming: ziekteclassificatie werd mij duidelijk dat ik een ontstekingstendens (TBC pa en ook 

nog verder in de familie) had meegekregen vanuit de erfelijkheid. 

Ik was een jaar of 12 toen mijn moeder naar het ziekenhuis ging voor een eenvoudige 

ruggenprik met contrastvloeistof. Dit is fout gelopen, mijn moeder heeft kort in een coma 

gelegen. Daarna stond mijn wereld (en uiteraard zeker die van mijn moeder) op de kop. Mijn 

moeder is nooit geheel meer hersteld.  

Ik had veel plezier om met mijn pa op stap te gaan met de natuurverkenners. De natuur daar 

genoot ik van. Later ging ik me meer verdiepen in o.a. kruidentheeën. Experimenteren met 

bijvoorbeeld Salie (spoelen) als ik keelontsteking had, of spoelen met kamille. Masseren van 

mijn moeder haar rug als ze pijn had. Toen ik 17 jaar was tijdelijk gewerkt in de 

gehandicaptenzorg. Ik spring nu even een flinke stap vooruit…… de periode van kinderen die 

wij mochten ontvangen.  

Kinderen die mij veel hebben geleerd en inmiddels kleinkinderen die mij ook nog regelmatig 

spiegelen. Met een man in de WAO en 3 kinderen ben ik begonnen met werken in de 

administratie. Toen er enige rust was ben ik ga nadenken wat wil ik met mijn leven? Zo ben 

ik begonnen met de reis naar natuurgeneeskundige en homeopaat. Deze reis heeft mijn 

leven verrijkt en ook ervaringen opgeleverd die bijdragen aan mijn gezondheid, en mijn 

inzichten gegeven. De ontstekingstendens is met homeopathie verholpen, clusterhoofdpijn 

die ik sommige periodes had vanaf mijn 16 heb ik al meer dan 20 jaar niet meer, vaginale 

candida infecties behoren ook tot een ver verleden. Amalgaam uit mijn slechte gebit laten 

halen en ook dit proces begeleid met homeopathie (met dank aan Dorotee Fleuren). Wat mij 

ook raakte was de eenvoud en de eeuwenoude kennis i.p.v.het grote geld achter de 

pillenindustrie, kijk maar eens op follow the money. 

Ik geniet van mijn werk als therapeut, draag ook graag mijn kennis over en ik ontwikkel mij 

nog steeds. Volg met liefde en interesse mijn na- en bijscholingen om zo een bijdrage te 

kunnen leveren aan de gezondheid. Met dank aan Marshall Roosenberg die mij leert om 

geweldloos te communiceren als way of living draad door mijn leven te laten groeien en 

bloeien. Naast homeopathie, masseer ik nog steeds…. Nu ik in Oostenrijk Ray Swartley 

(docent Planetary) heb ontmoet zie ik nog meer manieren om de helende kracht die 

iedereen bezit via deze massage/bodywork aan te boren. Inmiddels 24 jaar werkzaam in 

mijn praktijk en geniet steeds meer van het leven in het nu en om zo “het in voluit leven” te 

kunnen ervaren. 
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